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advertorial

Nobilis is een particuliere thuiszorgorganisatie die 
ook respijtzorg biedt aan mantelzorgers. Je draagt 
dan tijdelijk de zorg over aan een van onze deskun-
dige medewerkers, zodat je zelf op adem kunt ko-
men en voorkomt dat je overbelast raakt. Respijtzorg 
kan eenmalig zijn of voor een bepaalde periode, van 
een paar uurtjes tot dag en nacht. Onze medewer-
kers bieden betrokken en persoonlijke zorg op de 
manier zoals jouw naaste dat prettig vindt. 

Vormen van respijtzorg
•	 Ondersteuning
	� Een medewerker ondersteunt je naaste op  

momenten dat het nodig is, overdag, ’s avonds  
of ’s nachts. Als mantelzorger kun je met een 
gerust hart naar werk of school, boodschappen 
doen of voor je gezin zorgen. 

•	 Gezelschapszorg
	� Bij (dreigende) eenzaamheid biedt gezelschaps-

zorg uitkomst. Dan komt er iemand om iets  
gezelligs te doen, thuis of buitenshuis. Zoals  
wandelen, een spelletje doen, samen koffie- 
drinken, uitwaaien op het strand, uit eten gaan  
of een museum bezoeken. 

•	 Koken 
	� We kunnen verse, gezonde maaltijden koken  

voor je naaste. Samen eten is gezellig en  
bevordert de eetlust.

•	 Zorg-au pair
	� Als je naaste 24-uurs zorg nodig heeft, kan een 

zorg-au pair in huis logeren en alles doen wat 
nodig is: van persoonlijke verzorging en huis- 
houdelijk werk tot koken en sociale activiteiten. 
De zorg-au pair heeft aandacht voor de veilig-
heid, hygiëne en leefomgeving van je naaste.

Je leven in balans
Wanneer Nobilis je zorgtaken tijdelijk overneemt, 
krijg je meer tijd en ruimte voor werk, studie, gezin, 
ontspanning en een sociaal leven. Op die manier 
kun je je mantelzorgtaken met meer plezier en ener-
gie vervullen, en blijft je eigen leven beter in balans.

Financiering
In bepaalde gevallen wordt respijtzorg vergoed 
door de gemeente via de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Maakt de zorgvrager ge-
bruikt van de Wet langdurige zorg (Wlz), dan kan 
respijtzorg worden ingekocht vanuit het persoons-
geboden budget. We informeren je graag over de 
mogelijkheden. 
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Adempauze voor 
mantelzorgers 
Nederland telt vijf miljoen 
mantelzorgers. Zij zorgen voor een 
naaste die langdurig ziek is, een 
beperking heeft of hulpbehoevend 
is. Mantelzorg is geen keuze, het 
overkomt je. Zonder jouw hulp kan 
de ander zich niet redden, dus je kunt 
er niet zomaar mee stoppen. Mede 
daardoor voelt bijna een op de tien 
mantelzorgers zich zwaar belast. 
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VRIJ
willigerswerk gelukkig(er)

Mensen die vrijwilligerswerk doen voelen zich vaker gelukkig 
dan mensen die dat niet doen, blijkt uit onderzoek. Hoe 
dat komt is minder bekend. Misschien wil iemand die zich 
gelukkig voelt vaker iets voor anderen doen? Of geeft je 
inzetten voor een vereniging, goed doel of de maatschappij 
juist een goed gevoel? 

vrij
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Je staat er meestal niet zo bij stil, maar 
veel activiteiten die we vanzelfsprekend 
vinden zouden niet mogelijk zijn zon-
der de inzet van vrijwilligers. Evenemen-
ten als de Avondvierdaagse, sporttoer-
nooien en Open Monumentendagen 
worden georganiseerd door onbetaalde 
enthousiastelingen. Sportclubs, cultu-
rele instellingen, goede doelen en maat-
schappelijke organisaties draaien gro-
tendeels of zelfs volledig op vrijwilligers. 
“Ze vormen het hart van onze organi-
satie,” stelt Johan van Buren, directeur 
van Welzijn Bloemendaal. “Betaalde 
medewerkers zetten activiteiten op, met 
name voor kwetsbare doelgroepen. De 
uitvoering is echter bijna volledig in 
handen van onze vrijwilligers, zonder 
hen lukt het niet.”

Omdenken
‘Vrijwilligers zijn het cement van onze 
samenleving’ wordt vaak gezegd. Anke 
Dorenbos onderstreept dat. “Zij maken 
de gemeenschap een stukje mooier.” 
Als projectcoördinator bij VWC-BUUV 
brengt Anke vraag en aanbod bij elkaar 

van vrijwilligerswerk en burenhulp in 
Haarlem en de gemeente Bloemendaal. 
Ze ziet dat het aantal vrijwilligers de 
laatste jaren daalt. “Mensen hebben 
minder te besteden en doen vaker be-
taald werk. Daarom moeten organisaties 
op zoek gaan naar nieuwe doelgroepen, 
zoals jongeren en studenten,” vindt ze. 
“Het is belangrijk dat ze leren omden-
ken: verdeel het werk in deeltaken, 
wees flexibel en denk bijvoorbeeld aan 
duo-functies. Veel mensen willen wel 
vrijwilligerswerk doen, maar zich niet 
vastleggen op vaste dagen en tijden.”

 Je krijgt er veel voor terug
De meeste mensen doen vrijwilligers-
werk omdat ze het fijn vinden iets voor 
een ander te betekenen, omdat ze zich 
betrokken voelen bij hun vereniging of  
hun kennis en vaardigheden willen in-
zetten voor anderen. Ze krijgen er veel 
voor terug: waardering, gezelligheid, 
nieuwe contacten en soms ook vriend-
schappen. Als vrijwilliger leer je nieuwe 
dingen en doe je werkervaring op. Dat 
laatste is bijvoorbeeld van belang voor 
mensen die re-integreren. Meedoen, 
deel uitmaken van een groter geheel en 
van betekenis zijn voor anderen geeft 
een sterker gevoel van eigenwaarde. 
Uit onderzoek van het CBS* blijkt dat 
mensen die vrijwilligerswerk doen ge-
middeld genomen minder last hebben 
van depressie en stress. Ze zijn meer 
tevreden over hun leven. 

Meedoen, deel 
uitmaken van een 
groter geheel geeft een 
sterker gevoel van 
eigenwaarde

Al 100 jaar redders in nood
Al honderd jaar zijn de vrijwilligers van de Reddingsbrigade Bloemendaal 
de steun en toeverlaat van iedereen die op het strand van Bloemendaal komt 
om te genieten van zon, zee en zand. Ze helpen waar dat nodig is, verlenen 
eerste hulp en brengen verdwaalde kinderen terug. Ze rukken uit om vermiste 
zeilers te zoeken of surfers te redden uit zee. Deze vrijwilligers zijn dag 
en nacht bereikbaar. Het hele jaar door. Voorzitter Ruud Cloeck: “Bij een 
oproep laten ze alles uit hun handen vallen en komen ze meteen. Altijd. Dat 
vinden ze vanzelfsprekend, daar hebben we ze voor opgeleid.” *Centraal Bureau voor de Statistiek, ‘Sociale 

samenhang en Welzijn 2013/2018’
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Toen Maarten op zijn vierenvijftigste met 
leeftijdsontslag ging als arts bij de Koninklij-
ke Marine, begon hij een nieuwe carrière, 
als vrijwilliger. “Ik was natuurlijk veel te jong 
om niets te doen. Daarom sloot ik me aan 
bij Artsen zonder Grenzen. Daar verleen 
ik psychosociale zorg aan medewerkers. Zij 
opereren vaak in gevaarlijke situaties die 
kunnen leiden tot post traumatisch stress syn-
droom en andere mentale problemen. Mijn 
vorige missie was afgelopen november, naar 
Zuid-Soedan.” Daarnaast is Maarten nog al-
tijd actief bij enkele andere (inter)nationale 
maatschappelijke organisaties.

Flexibel
Langzamerhand heeft Maarten zijn focus 
verplaatst naar het lokale. Hij zet zich onder 
meer in voor de Adventskerk in Aerdenhout 
en Welzijn Bloemendaal. “Ik ben graag 
flexibel, dus ze kunnen me oproepen als 
vliegende kiep als chauffeur op de bus en 
bij de klussendienst. Dan ga ik op pad met 
een grote tas vol spullen. Soms moet ik voor 
een reparatie improviseren met wat ik bij me 
heb, dat vind ik leuk. Het is echt dankbaar 
werk.” Maarten was ook betrokken bij de 
Zomerschool voor statushouders. “Jonge-
ren moesten de taal blijven oefenen en we 
wilden ze wegwijs maken in Nederland. Ook 
maakten we typisch Nederlandse uitstapjes, 
zoals een fietstocht naar het strand. Sommi-
gen hadden nog nooit de zee gezien.” 

Zingeving
“Sinds mijn pensionering heb ik alle vrijheid 
om mijn leven zelf in te vullen. Ik moet niets, 
maar kies ervoor mijn tijd – naast mijn gezin 
– te besteden aan vrijwilligerswerk. Zingeving 
vind ik belangrijk, de waardering die ik krijg 
maakt het voor mij de moeite waard.” 

V
lie

ge
nd

e
   

   
   

  k
ie

p

Maarten Hoejenbos 
(71) uit Aerdenhout 
zet zich al 
decennialang in 
als vrijwilliger, de 
afgelopen tien jaar 
is hij ook actief bij 
Welzijn Bloemendaal. 



Als kind kwam Beau al graag op het strand. 
“Dan ging ik met mijn opa muntjes zoeken.” 
Haar eerste kennismaking met de reddings-
brigade was tijdens een reddingsactie. “Mijn 
vriendin en ik werden tijdens het surfen uit 
zee gehaald, omdat er een grote golf werd 
verwacht.” Ze had een leuk gesprek met de 
vrijwilligers en was meteen verkocht. “Mijn 
vader reageerde enthousiast toen ik vertelde 
dat ik bij de reddingsbrigade wilde, zelf is 
hij bij de vrijwillige brandweer. Hij kende er 
iemand en regelde een rondleiding. Daarna 
heb ik me aangemeld.” 

Actie en adrenaline
Wat haar aansprak? “De actie, de adrenali-
ne, het idee om mensen te redden vond ik 
supervet.” We oefenen elke week en krijgen 
een opleiding. “Ik begon als veertienjarig 
‘guppie’ met lessen reddend zwemmen. 
Daarna ga je steeds een stapje verder. We krij-
gen ook theorie, bijvoorbeeld over de geva-
ren bij verschillende windrichtingen, noord-
se windgaten en kwallen.” Dit jaar is Beau 
begonnen met de opleiding tot lifeguard. 
“Je leert hoe te reageren in noodsituaties en 
hoe je moet reanimeren. Bij drenkelingen 
gaat dat anders, omdat mensen dan water in 
hun longen hebben. Met het diploma ben je 
inzetbaar bij reddingsacties.”

Tweede familie
Als vrijwilliger heeft Beau een weekend per 
maand dienst, maar eigenlijk is ze er bijna 
elk weekend. “We gaan bijvoorbeeld op 
looppatrouille om te kijken of alles goed 
gaat. Naast onze dienst doen we allerlei leuke 
dingen, zoals varen, de boot schoonmaken of 
surfen. Ik heb hier een grote vriendengroep 
opgebouwd, we vinden dezelfde dingen leuk. 
Voor mij voelt het als een tweede familie.”
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Beau Lefferts 
(18) uit Haarlem 
studeert aan het 
CIOS en is sinds 
haar veertiende 
vrijwilliger bij de 
Bloemendaalse 
Reddingsbrigade. 
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De Haarlemse Patricia Bouwens (40) 
werkt als stewardess. Tussen haar 
vluchten door is ze vrijwilliger bij 
Sterrenwacht Copernicus in Overveen.

Patricia is gek op reizen en vindt het 
leuk de wereld te ontdekken. Ook had 
ze altijd al een passie voor het heelal. 
“Er is zoveel meer dan de aarde, dat 
fascineert me.” Op internet had ze 
prachtige telescoopfoto’s gezien van 
objecten in de ruimte. “Die wilde ik ook 
leren maken. Zo kwam ik in contact met 
de astro-fotografiegroep bij de sterren-
wacht en besloot ik vrijwilliger te wor-
den.” Inmiddels zit Patricia ook in het 
bestuur en is ze zelf verantwoordelijk 
voor het aansturen en inplannen van de 
vrijwilligers. Hoe doet ze dat naast haar 
fulltime baan? “Tussen mijn reizen door 
ben ik vaak drie tot vijf dagen vrij, dan 
heb ik tijd.”

Oneindig
Veel mensen uit de buurt zijn nog nooit 
in de sterrenwacht geweest. “Als ze hier 
voor het eerst komen, zijn ze verrast 
door wat er te zien is. Bij helder weer 
kunnen ze door de telescoop kijken die 
boven staat. Ik leg dan uit hoe die werkt. 
Ze kunnen dan bijvoorbeeld de maan 
of Jupiter van dichtbij bekijken. Op dat 
moment beseffen mensen vaak pas echt 
hoe oneindig groot het heelal is, dat 
maakt indruk.”

Praktisch
Als kind wilde Patricia graag sterrenkun-
de studeren. “Een technische studie, 
waar veel rekenwerk aan te pas komt. 
Uiteindelijk ben ik liever praktisch bezig 
door mensen te vertellen over het heelal 
en de sterren. Hun enthousiasme en de 
gezellige sfeer in ons team maken dat ik 
dit werk met veel plezier doe.”
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Sterrenkijker


